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Instuderen slotlied/zegenlied 

Welkom 

Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn 
Want heilig is de grond  
waar Hij aan ons verschijnt. 
Hij vestigt hier zijn tent:  
een hart dat eerbied kent. 
Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn. 

Word stil, nu de Ene ons omstraalt,  
ons koestert in zijn licht, 
een heilig vuur dat brandt,  
een wenkend vergezicht, 
van alle licht de bron, weldadig als de zon. 
Word stil, nu de Ene ons verschijnt,  
ons koestert in zijn licht. 

Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot zijn tempel maakt. 
Hij vult ons met zijn kracht,  
met liefde die ons raakt. 
Hij roept de vrede uit, die iedereen omsluit. 
Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot zijn tempel maakt. 

t: Sytze de Vries M: David J. Evans 
 

 

 
Valt het lijden van de hulpelozen 
als een schaduw zwaar op onze weg, 
laten wij het kruis van Christus dragen 
waarin ons de dag is aangezegd. 
refrein 

Laten wij ook nu een kaars ontsteken 
als een teken dat de dood weerspreekt, 
als een licht voor wie de hoop verloren, 
als een licht waarbij de strijd verbleekt. 
refrein 

t: Sytze de Vries – m: Richard Shephard 

 

 
t: Sytze de Vries – m: Gustav Holst 

 
 



 
Mijn leven zet Hij op een spoor en ik kan verder gaan 
Op paden van gerechtigheid. Hij houdt zich aan zijn Naam. 
Op paden van gerechtigheid. Hij houdt zich aan zijn Naam. 

Al moet ik door een donker dal,  
ook daar vrees ik geen kwaad. 
Mij troosten dan uw stok en staf, omdat Gij met mij gaat. 
Mij troosten dan uw stok en staf, omdat Gij met mij gaat. 

Mijn tafel hebt Gij rijk gedekt, al kijkt de vijand toe. 
Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist van pure overvloed. 
Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist van pure overvloed. 

Uw goede vriendschap gaat met mij  
en wordt mijn blijvend huis. 
Wanneer ik in uw schaduw woon, kom ik voor altijd thuis. 
Wanneer ik in uw schaduw woon, kom ik voor altijd thuis. 

t: Sytze de Vries – m: James Leith Macbeth Bain 

 

 
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: wie dorst heeft, neem van mij 
het levend water dat ik schenk. Dan gaat je dorst voorbij. 
Ik ben gegaan, en ook ik dronk toen van zijn overvloed. 
En opgeleefd naar hart en ziel blijf ik door Hem gevoed. 

Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: Ik ben het stralend Licht. 
Waar heel je wereld duister is ben ik je vergezicht. 
Ik keek Hem aan en zag in Hem mijn zon, mijn goede ster. 
Zolang Hij maar mijn pad verlicht is morgen nooit te ver. 

t: Sytze de Vries – m: Engels volkslied bew. R. Vaughan Williams 

Als ik jou bij name roep, ga jij dan met mij mee? 
Wil je volgen waar ik ga, al weet je niet waarheen? 
Wil je dat in elke daad al mijn liefde verdergaat, 
dat mijn naam te lezen staat in jou en jij in mij? 

Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los? 
Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost? 
Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, bij zonneschijn, 
zal mijn trouw verankerd zijn in jou en jij in mij? 

Als ik jou bij name roep, geef jij dan blinden zicht? 
Breng jij, anders dan voorheen, geboeiden aan het  licht? 
En de mens die is besmet wordt die door jouw kus gered, 
en wordt Pasen voortgezet in jou en jij in mij? 

Als ik jou bij name roep, is dan je hart voor mij? 
Gaat je allerdiepste angst dan niet voorgoed voorbij? 
Zal jij in geloof voortaan voor de goede schepping staan, 
als mijn woorden leven gaan in jou en jij in mij? 

Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt, 
Zal ik volgen in uw spoor, door liefde uitgedaagd. 
Ja met liefde zal ik gaan waar U zelf bent voorgegaan, 
tot ik voluit zal bestaan in U en U in mij! 

t: Sytze de Vries – m: Schotse volksmelodie, bew. John Bell 

Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt op vleugels van het licht, 
draag met uw stem ons mensenlied 
opdat het zingt alleen voor Hem! 

O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan, 
uw grote koor in ’t zoete licht 
van zijn gezicht zingt ons nu voor! 

Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd en leef voorgoed 
haar tegemoet. God zij geloofd. 

Ook ik zing voluit mee de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind mijn leven lang 
vol van gezang om Hem mag zijn! 

t: Sytze de Vries – m: John Darwall 

 
 



De wapenrusting voor die strijd  
is het geloof, dat mij bewaart, 
Het pantser der gerechtigheid,  
de Geest van God als vurig zwaard. 
Met vrede is mijn voet geschoeid.  
Ik zoek, ook door het donker dal, 
naar groene weiden onvermoeid, 
Waar God zelf bij ons wonen zal. 

t: Sytze de Vries – m: C. Hubert H. Parry 
 
Toelichting op de collecten 
1e Collecte: Bangladesh  beter bestand 
tegen klimaatverandering 
2e Collecte: Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike 
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

T: Wijnand Honig – m: Iers volkslied - Slane 

Zegenlied 

 

 

Als het koud is, wees dan hartverwarmend 
Blijf niet eenzaam in de duisternis. 
Laat je door de liefde steeds omarmen, 
Zoek naar sterren als de nacht te donker is. 
Refrein 

Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen, 
Tijd voor afscheid of een nieuw begin, 
Of het blad valt, of de bomen groenen, 
Tijd voor blijven hopen tegen alles in. 
Refrein 

t: Sytze de Vries – m: Daniël Rouwkema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn dat u er was en een goede week gewenst. 
 
1 februari: Songs op Praise met Martine Broere (piano) en 
Kees de Bruijn (presentatie) 
 
15 februari: Zingen op Zondagavond met Pieter de Jong 
(piano), Wim Warnaar (orgel) en Eric Bette (presentatie). 
Thema: liederen van Dirk Jan Warnaar (17 februari is de 
geboortedag van Dirk Jan). 
 

 


